7 jaar cesartherapie.....

Wanneer het precies geweest is, weet ik niet meer maar zeker zo'n 7 jaar geleden kwamen we
terecht bij Tineke in de praktijk.

Eerst met de oudste. Al gauw ook met de volgende en nu is de jongste van 10 bezig met
groepslesssen. Alle drie hebben ze veel geleerd maar ook veel plezier gehad tijdens de
therapie. Al die spelletjes, handiger worden met ballen maar ook met schrijven. Trucjes leren.
Eerst bij Tineke, in Hilversum en in Loosdrecht. Later bij "Janneke-van-Tineke" zoals ze bij
ons altijd heet. Dan weet iedereen gelijk dat het om de caesartherapie gaat.

En eigenlijk nooit met tegenzin, 1 op 1 aandacht is ook heerlijk en t is toch een soort
speeltuin! Het mooiste compliment is misschien wel dat die jongste van nu 10 zelf vroeg of ze
alsjeblieft weer een poosje handige dingen mocht oefenen, of er niet een caesar-sportgroepje
bestond.... En wat leuk, dat op die vraag gelijk gereageerd is een oefengroepje samengesteld!



