
Mijn dochter van 7 jaar volgt wekelijks groepslessen, wat ze zelf  “gym”  noemt. We konden 

tot nu toe na de zwemles nog geen geschikte sport voor haar vinden.. Ze volgde al therapie 

voor het schrijven en zo kon ze ook meedoen met groepslessen. De eerste groepsles vond ze 

wel spannend, maar nu vraagt ze elke week of ze al weer naar ‘ gym ‘  mag en laat ze thuis 

trots zien wat ze allemaal gedaan heeft. Na deze serie lessen gaat ze atletiek proberen, deze 

lessen zijn voor mijn dochter een mooie opstap naar een sport hoop ik en anders wil ze heel 

graag weer op de ‘ cesargym’. 


